Lac de Gaube
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Op de grens tussen Frankrijk en Spanje steelt
de natuur de show met besneeuwde
bergtoppen en kristalheldere meren. Rijd en
wandel met ons mee voor drie dagen vol
hoogtepunten in de Pyreneeén.
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DAG 1 I
Natuurgeweld & helend water

Negen uur ’s ochtends. Buiten Lourdes klimt het
landschap met ons op. De eerste haarspeldbochten
voeren ons naar Pont d’Espagne, in het Nationaal
Park Pyrénées. We parkeren onze auto en stappen
in een gondel die ons over groene weiden naar het
plateau du Clot brengt. Het ruikt er sterk naar
gras en er rinkelen koeienbellen. Pas in september
keert het vee terug naar de Spaanse kant van de
bergkam. We wandelen op ons gemak naar het Lac
de Gaube, op 1.725 meter. Een turkooizen spiegel
in het groen met de bergen als een granieten
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kroonlijst, afgetopt door de poedersneeuw van de
Vignemale, met 3.298 meter de hoogste berg van
de Franse Pyreneeén. De 19de-eeuwse high society,
schrijvers en schilders kwamen hier al op zoek
naar avontuur en inspiratie. Victor Hugo maakte er
schetsen en beschreef de landschappen in zijn
reisverslagen. De meeste kunstenaars bleven
hangen in de valleien en posteerden zich op een
hoogte rond de 2.000 meter, wat toen al als een
fikse klim werd aangemerkt. Ze kwamen er te
paard, in draagstoelen gedragen door gidsen of gin-
gen te voet over muilezelpaden. Vanaf het meer
kun je in een uur en een kwartier via een stukje GR
10 naar de watervallen van Pont d’Espagne
wandelen. Zelf kiezen we voor de stoeltjeslift en
lopen de laatste paar honderd meter naar de
iconische brug waar het water van de Gave du Mar-
cadau en de Gave de Gaube samenkomen. Het
water bonkt en beukt, wat een machtig natuurge-
weld en wat een ontzagwekkende eerste kennisma-
king met de Pyreneeén.

Terug in de auto rijden we naar Cauterets, waar de
bakermat van het Pyreneeén-toerisme ligt. De
grote publiekstrekker: thermale baden. Genoeg om
zich te ontpoppen tot het 19de-eeuwse centrum
voor romantici, onder wie Baudelaire, Debussy én
Victor Hugo. Cauterets is landelijke belle epoque.
De bergen dichtbij, de panden monumentaal en
elegant, de straten vol markante verhalen. Zoals in
een van de confiseries, waar een stoere dame
achter de toonbank de succesformule van de
berlingots verklaart — suikerstroopsnoepjes. “De
mensen die hier kuren, drinken ook thermaal
water. De zwavelsmaak daarvan is niet te harden.
Vandaar de vraag naar berlingots.” Zwavel tegen de
reuma, berlingots tegen de wrange smaak. Op zoek
naar een nieuwe zonnebril belanden we in de
wandelsportwinkel van de 72-jarige Sylvie Bor-
denave. Elke bon wordt hier nog met de hand
geschreven. Alsof ze niet zonder de nostalgie wil.

Het water bonkt en
beukt, wat een machtig
natuurgeweld en wat
een ontzagwekkende
eerste kennismaking
met de Pyreneeén
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Vandaar die zwart-witfoto naast de kassa. “Dat is
mijn grootvader Jean-Marie. Hij heeft twee keer de
hardlooprace van het dorp naar de top van de
Vignemale gewonnen. Zonder sneakers of zonne-
bril, alleen met een flesje génépi.”

Rondom Luz-Saint Saveur, hoofdstad van Pays
Toy, krijgen schapen steeds meer de ruimte in het
landschap. Pays Toy is een land van wol en wevers.
Onthoud die naam daarom alleen al. En vanwege
boer Patrick, die er in het pittoreske Viella een
chambre d’hotes runt. Zijn handen molenschop-
pen, zijn stem bij vlagen een bazuin. Vanuit het
niets begint hij geregeld te zingen. In het Gascons.
Zo ziet geluk in de Hautes-Pyrénées er dus uit.

DAG 2 I
Groen wielrenwalhalla

Vandaag staan er twee reuzen op het programma.
De Col du Tourmalet (2.115 meter) en de Pic du
Midi (2.877 meter). Twee begrippen en vooral
twee totaal andere werelden. De Pic du Midi, daar
kom je niet met de auto, maar wél op de Col du
Tourmalet. De haarspeldbochten liggen als
guirlandes in het kale landschap. Het is alsof we op
een andere planeet binnenrijden, die we enkel

Dit is de heilige graal voor

HAUTES-PYRENEES

wielrenners, de vaakst beklommen
top uit de geschiedenis van de Tour

delen met overstekend vee en groepjes wielren-
ners. Alles stapvoets. Soms een stijgingspercentage
van 9,5%. Beelden van Studio Sport hechten zich
aan ons netvlies - de ritzege van Spanjaard Oier
Lazkano nog vers in het geheugen. Dit is de heilige
graal voor wielrenners, de vaakst beklommen top
uit de geschiedenis van de Tour. Waar de ijle
berglucht regeert, het uitzicht onovertroffen is. In
het vorig jaar geopende informatiecentrum
bezoeken we een tentoonstelling over de Tour,
terwijl buiten amateurrenners samenklitten voor
een groepsselfie bij Le Géant, het standbeeld ter
nagedachtenis aan Octave Lapize, de eerste
Tourrenner die hier - onder erbarmelijke omstan-
digheden - in 1910 de top bereikte.

Het is vanaf de Col du Tourmalet niet ver naar La
Mongie, in de vallei aan de andere kant van de
bergpas. Daar stappen we in een gondel en zweven
naar overstapstation Le Taoulet, op 2.352 meter.
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De witte vlekjes in de diepte zijn schapen. Boven
ons wolkenflarden. Tot we erdoorheen schuiven.
De laatste 535 meter van Le Taoulet naar de Pic du
Midi zijn een space odyssee naar het balkon van de
Pyreneeén. Op het bordes van het observatorium
met z’n acht koepels volgt de beloning. Een
Panorama Mesdag-uitzicht op vliegtuighoogte. Het
is amper voor te stellen dat de eerste bouwmateri-
alen voor dit enorme complex per muilezel naar
boven zijn vervoerd. Dat beaamt gids Pierre. Hij
wijst in de verte. “Bij mooi weer kun je hier zelfs
Larrun zien, een berg aan de Baskische kust.”
Terug in La Mongie rijden we naar Lac de Payolle,
aan de voet van de Col d’Aspin (1.489 meter). In de
verte de wit-, groen- en roze-geaderde marmeraf-
zettingen. De schatkamer voor architecten van het
mondaine Parijs; het Louvre, Versailles, de Opéra
Garnier. Het beeld past net zo goed bij deze plek
als de poétische woorden van Victor Hugo over

deze streek waarin hij de mist bejubeld evenals de
ravijnen, zwarte sparren, de bergen als schimmen
en de stilte van de ochtenden.

Via het charmante Arreau rijden we verder door
de Vallée du Louron. De dorpjes met hun romaan-
se kapellen zijn kleine relieken op zich, dankzij de
prachtige muurschilderingen om Dieu te danken
voor de lucratieve handel in leer en wol tussen
deze vallei en Spanje. In Mont worden we getrak-
teerd op een weergaloos uitzicht en begrijpen we
steeds beter wat deze omgeving zo bijzonder
maakt. Mistflarden tussen de bergweiden, vijftig
tinten groen. Het water van een fonteintje, het
uitgestorven dorpsplein. Een ijkpunt van rust. We
rijden langs het meer van Génos-Loudenvielle naar
Loudenvielle. Tijd voor ontspanning, we zijn
eraan toe. Keuzestress: wordt het de hammam van
het hotel of de spa van Balnéa, bestaande uit acht
thermale baden?

DAG 3 I
Merentocht langs de grens

Tarte au pain perdu of tarte de Pyrénées voor het
ontbijt? Moeilijke keuze! En dan weer onderweg.
Heel even maar, want net buiten Loudenvielle
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maken we een korte stop op Col de Peyresourde
(1.569 meter). De blokhut van Alain (72) en zijn
vrouw Elena is een begrip onder wielrenners en
wandelaars, die hier het hooggelegen asfalt
trotseren. De uithangborden geven de geheimen
prijs: 1 crépe voor € 0,60, 12 crépes voor € 7. Op
drukke dagen bakt de familie er wel duizend. Alain
geniet zichtbaar van zijn zaak. Al vijftig jaar lang.
“Toen in 2015 onze blokhut werd weggevaagd door
een lawine, ben ik niet bij de pakken gaan neerzit-
ten. Pieken en dalen horen bij het leven.” Er
komen fotoboeken van de Tour op tafel, daarna
houten speelgoed dat hij zelf heeft gemaakt. Een
mooi begin van onze dag, zo’n inkijkje in het
ongecompliceerde Pyreneeén-leven.

Bij Azet wachten we tot het licht op groen gaat
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voor een drie kilometer lange tunnel. En dan is er
plots Huesca in de provincie Aragén; het Spaanse
uitstapje op deze reis. Naar de andere kant van de
Pyreneeén, naar een vallei die door toeristische
gidsen vaak over het hoofd wordt gezien: de
Chistau-vallei. Een groene canyon met roestbrui-
ne rafelranden. De dorpjes Gistain, Plan en Bielsa
zijn aantrekkelijk op z’n Noord-Spaans. Leien
daken, houten balkonnetjes. Spaanse charme.
Tapas dan maar?

Weer terug in Frankrijk is het tijd voor la grande
finale. Dankzij la Route des Lacs de Haute
Montagne ontdekken we een van de mooiste
landschappen van de bergketen: het natuurreser-
vaat van Néouvielle met de hoogste concentratie
meren van de Pyreneeén. Een sanatoriumland-
schap voor de geest, zou Victor Hugo het kunnen
noemen. De namen even exotisch als de kleurscha-
keringen blauw: Lac de Cap-de-Long (2.161
meter), Lac d’Orédon (1.849 meter),Lac d’Aumar
(2.192 meter) en Lac d’Aubert (2.148 meter). Tijd
voor een glas Jurangon dan maar? We nestelen ons
op het terras van refuge d’Orédon. Met een
ansichtkaartpanorama op het meer en de stuw-
dam. Eigenaresse Virginie vertelt over de vele
wandelmogelijkheden hier. Het klinkt als een
uitnodiging, maar onze tijd zit erop. Tenzij...
“Kunnen we hier ook slapen?” vraagt fotograaf
Ruben. Virginie glimlacht begripvol. “Ik zal twee
bedden voor jullie opmaken. Jullie hebben geluk.” ®
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SLAPEN

Grand Hétel Gallia & Londres
(Lourdes)

Centraal gelegen en elegant
hotel in Louis XVI-stijl, met spa
en moderne kamers. Ideaal
voor fietsers. Het hotel biedt
een helikopterarrangement
aan naar de Pic du Midi.
hotelgallialondres.com/en/
hotel-spa-lourdes

Chambre d’Hoétes Les
Gentianes (Viella)

Tussen Baréges en Luz-Saint-
Sauveur verhuurt boer Patrick
drie gastenkamers op zijn
verbouwde vakwerkzolder, met
uitzicht op de bergen. Zwart-
witfoto’s van het boerenleven
ademen nostalgie. Eten kan in
het restaurant beneden.
chambres-hotes-tourmalet.com

Hoétel Mercure Peyragudes
Loudenvielle Pyrénées
(Loudenvielle)

Landelijk gelegen hotel met 62
chalet-achtige kamers, in het
hart van de groene Louron-
vallei. Met sauna, jacuzzi en
verwarmd buitenzwembad.
Ook geschikt voor gezinnen.
mercurepeyragudes.fr

La Maison Seignou (Azet)

Een plek op je terug te trekken
en op te laden. Deze maison
d’hotes beschikt over 4
charmante kamers, een
traditionele familiekeuken en
een saunagedeelte voor
privégebruik. De jacuzzi op het
terras, met uitzicht op de
bergen, maakt het intieme
verblijf compleet.
maisonseignou.fr

ETEN & DRINKEN

Brasserie Le Bodegon
(Lourdes)

Restaurant in Parijse stijl,
‘populair chic’ met tafellinnen,
rood fluweel en Spaanse
schilderkunst aan de muur.
Gevarieerde kaart met
smaakvolle gerechten.
lebodegon.com

La Fruitiere (Cauterets)

De wandeling naar dit restau-
rant op 1.374 meter hoogte is
de trip meer dan waard. De
Baskische chef-kok slooft zich
graag uit. Terras met uitzicht op
de bergen. De specialiteit:
tarte aux myrtilles.
hotellerie-fruitiere.csvss.fr

Restaurant Le 2877

(Pic du Midi)

Eten op het bordes van de
Pyreneeén. Creatief gepresen-
teerde gerechten van biologi-
sche, regionale producten,
waaronder Porc Noir uit Bigorre
en forel uit Lau-Balagnas.
picdumidi.com

La Grange (Saint-Lary-Soulan)
Uitstekend Michelin-restaurant.
Gastvrij en authentieke,
seizoensgebonden gerechten.
Van foreltartaar tot pruimen-
taart.

restaurant-saint-lary.fr

Refuge d’Orédon

(Lac d’Orédon)

Genesteld tussen de bergden-
nen, aan de rand van het Lac
d’Orédon met een sfeervol
terras. Eenvoudige keuken,
gebaseerd op lokale produc-
ten. Virginies bosbessencrépe
is ongeévenaard.
refuge-oredon.com

LOKALE PRODUCTEN
Confiserie Marinette
(Cauterets)

Glazen potten vol berlingots
(suikerstroopsnoepjes) in alle
kleuren van de regenboog.
cauterets-berlingot-marinette.com

La Pavillon des Abeilles
(Cauterets)

Pioniers in de organische
bijenteelt. Dankzij een levende
bijenkorf achter glas, een
video en een proeverij is dit
meer dan een winkel met
honingproducten.
ballot-flurin.com

Gourmandises Montagnardes
(Arreau)

Gateaux Basque, croustades
en vooral de gateau a la
broche, gebak in de vorm van
een dennenboom, dat volgens
17de-eeuwe traditie aan het
spit boven het openhaardvuur
krokant wordt gebakken.

24 Rue Principale

La Carde

Plaids, chique capes en stoere
mutsen. Alle artikelen in dit
familiebedrijf zijn gemaakt van
schapenwol uit de Pyreneeén.
De gratis rondleiding door de
fabriek brengt het hele
fabricageproces in beeld, van
vacht tot tapijt.
lacarde-pyrenees.com

ZIEN & DOEN

Pont d’Espagne (Cauterets)

De poort van het Nationaal
Park Pyreneeén. Highlights:
het Lac de Gaube met uitzicht
op de Vignemale en de
watervallen bij de oude brug.
Er loopt een stuk van de G 10
door het park, voor wandellief-

hebbers. Entree: € 16.
cauterets.com/grand-site-pont-
despagne

La Maison du Tourmalet

Het Maison du Tourmalet
bestaat uit een expositie- en
winkelruimte en de ‘Coupole
de la Nuit’, waar een 360°-film-
show wordt vertoond over de
impact van lichtvervuiling op
de biodiversiteit in dit gebied.
picdumidi.com/en/tickets/
tourmalet-house

Pic du Midi

Een reis per gondel naar het
balkon van de Pyreneeén. Het
panorama vanaf het observato-
rium is onvergetelijk en de
vanafprijs (€ 34 p.p.) meer dan
waard. Overnachten en
constellaties spotten kan ook,
maar reserveer tijdig.
picdumidi.com

Kuuroord Balnéa

Het grootste kuuroord van de
Franse bergen dompelt je
onder in een universum van
rauwe schoonheid en raffine-
ment. Het kuurwater is van
nature warm, de inspiratie
komt van ver en de ontspan-
ningstechnieken zijn gevari-
eerd.

balnea.fr

INFORMATIE
tourisme-hautes-pyrenees.com
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